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Komend jaar staan er drie losse presentaties op het programma:
Het Gelaat van Jezus
[image: ]Pas vanaf ca. 230 kennen we de eerste afbeeldingen van Jezus. Maar hoe zag Jezus er eigenlijk uit en hoe werd hij in de kunst afgebeeld. Moeten en kunnen we afgaan op hoe hij beschreven wordt in de Bijbel, apocriefe boeken? Moeten we  uitgaan van de lijkwade van Turijn, de zweetdoek van Veronica of de Lentulus-brief? Of moeten we wat kerkvaders en hoge geestelijken in de eerste eeuwen over zijn gestalte en uiterlijk hebben gezegd aannemen? En wat zegt de wetenschapper hierover? Hoe en waarom veranderde in West-Europa zijn houding aan het kruis zich vanaf ca. 900? Genoeg vragen die om opheldering vragen. In een diapresentatie laat André Stek zien hoe verschillend Jezus door literatoren en kunstenaars is afgebeeld en beschreven en welke opvattingen eraan ten grondslag lagen.
Woensdag 25 september 2024, Aanvang 14:00 uur, OF op:
Donderdag 26 september 2024, Aanvang 14:00 uur


Het Laatste Oordeel
Vrouwe Justitia waakt over gerechtigheid en recht. Waar komt deze figuur vandaan, waaraan is zij ontleend en waarom wordt zij afgebeeld zoals we vaak zien? In vroeger eeuwen, maar ook nu nog, werden wat men in de kunst noemt gerechtigheidstaferelen gemaakt. Ze hingen vaak in stadhuizen en rechtszalen. Ze dienden om de betrokken rechters, advocaten, eisers en gedaagden erop te wijzen naar eer en geweten het rechtsproces te voeren. Hoe proces en oordeel door kunstenaars werden afgebeeld wordt door André Stek aan de hand van een diapresentatie verteld. Aan bod komen o.a.: het Salomonsoordeel, het oordeel van Paris, het oordeel over Socrates, het Cambyses-oordeel, het oordeel van keizer Otto III, Suzanna en de Ouderlingen. En natuurlijk komt ook het grote Laatste Oordeel aan bod. 
We zien werken van anonieme schilders en verder van o.a. Rogier van der Weyden, Memling, Dirk Bouts, Gerard David, Honthorst.
Woensdag 6 en 13 november 2024, aanvang 14:00 uur, OF op:
Donderdag 7 en 14 november 2024, aanvang 14:00 uur


Heiligen

[image: ]Wie is wanneer heilig. Hoe kijken rooms-katholieken en protestanten ernaar? Hoe zien de meest bekende heiligen eruit en wat is hun verhaal – soms historisch, vaak legendarisch. Ze zijn gezien als beschermheiligen – van wat en waarom? Wat zijn IJsheiligen? Hoe zijn al die heiligen in de kunst afgebeeld. Daarbij komen niet alleen de meest bekende heiligen aan bod, maar ook enkele apostelen en kerkvaders. Een bijzondere en belangrijke bron voor kunstenaars waren vele zo genoemde hagiografieën, maar van groot belang en inspiratiebron voor kunstenaars waren de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine uit de 13e eeuw. Dit was tot vele eeuwen erna leidend handboek voor kunstenaars om heiligen af te beelden. André Stek laat via een diapresentatie zien hoe de kunst met heiligen en hun verhaal omging.

Woensdag 15 en 22 januari 2025 – aanvang 14:00 uur  OF op:
Donderdag 16 en 23 januari 2025 – aanvang 14:00 uur
Samengevat

Het Gelaat van Jezus – 1 bijeenkomst
WO 25 sept. of DO 26 sept. – Aanvang 14:00 uuro

Het Laatste Oordeel – 2 bijeenkomsten
WO 6 en 13 nov. – Aanvang 14:00 uur.  OF:
DO 7 en 14 nov. – Aanvang 14:00 uur

Heiligen – 2 bijeenkomsten
WO 15 en 22 januari 2025 – Aanvang 14:00 uur, OF:
DO 16 en 23 januari 2025 – Aanvang 14:00 uur

Kosten: € 2,- per bijeenkomst

Presentaties worden verzorgd door 
kunsthistoricus André Stek
www.andrestek.nl

Bij elke presentatie is plaats voor slechts 16 deelnemers, dus meldt u snel aan!
Plaats: Bosbeskapel, Bosbesstraat 5, Den Haag
Info en aanmelding kan via:
compostela1@live.nl of via 06-517.327.16
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